
Met de feestelijke decembermaand in volle gang, sluiten we
in deze nieuwsbrief het jaar 2023 af. In deze tijd van het jaar,
waarin in alle groepen de kerstsfeer voelbaar en zichtbaar is,
kijken we uit naar het bijzondere kerstfeest dat we op 21
december met elkaar vieren. Een moment van samenzijn en
verbinding. Stiekem hopen we op wat winterse
omstandigheden die de sfeer nog mooier kunnen maken. 

Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat er niet overal op de
wereld zo kerstfeest gevierd wordt: in landen waar mensen
niet leven in de veiligheid van vrede, op de vlucht zijn voor
geweld, honger kennen. In ons eigen land waar mensen
eenzaam zijn, armoede kennen, bang zijn voor de toekomst
en soms zorgen hebben binnen het eigen gezin. 

Laten we hopen dat 2024 heel veel mooie momenten brengt
voor iedereen, waar dan ook ter wereld; dat er veel
momenten zijn waarin we verbinding voelen met de mensen
om ons heen en dat wij iets voor hen kunnen betekenen. 

          Ik wens iedereen een mooie kerstvakantie toe.

                                     Joost van Dijk
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nieuws

Kerstgedachte

Kerstfeest
Donderdag 21 december vieren we met de
kinderen op school het kerstfeest. 's Avonds van
17.30 tot 18.30 uur is het kerstdiner. Het eten kan
vanaf 17.15 uur worden gebracht. 

Van 18.30 tot 19.00 uur schenkt onze
oudervereniging warme chocolademelk voor alle
ouders/verzorgers. We hopen je daar te
ontmoeten.



Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. De naam
Kerstmis komt van Christ-mis: de mis (viering) van Jezus Christus.
Jezus kwam ruim 2000 jaar geleden ter wereld in een armoedige stal
in het plaatsje Betlehem. Zijn ouders, Maria en Jozef, waren daar op
bevel van keizer Augustus. Die hield een volkstelling. Iedereen moest
zich melden in zijn geboorteplaats. Het was zo druk in Betlehem dat
de herbergen geen plek meer hadden. Daarom werd Jezus geboren in
een stal. Zijn ouders legden wat stro in een een kribbe (voerbak) en
legden Jezus daar in. De herders waren de eersten die dit nieuws
hoorden.

Kerstmis: wat vieren we eigenlijk?
Met kerst vieren christenen de geboorte van Jezus

CadeautjesBij het kerstfeest horen cadeautjes. In

sommige landen brengt het kerstkindje de

geschenken, in andere komt de kerstman

langs. Deze lijkt in zijn rood-witte pak

verdacht veel op onze Sinterklaas!

Amerikanen noemen hem niet voor niets

Santa Claus.

Kerstboom
Een kerstboom bestaat in

Nederland sinds de

negentiende eeuw. Deze

traditie is overgenomen uit

Duitsland. Alle bomen laten

hun blaadjes vallen als het

winter wordt, maar de

kerstboom blijft altijd groen.

Net als de lampjes, verwijzen

de glimmende ballen naar de

dagen die na Kerstmis weer

langer gaan worden.
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Straks zijn de kinderen twee weken thuis. Wist je dat er
alllerlei activiteiten worden georganiseerd? We hebben
wat verschillende activiteiten voor je op een rijtje gezet.
Je vindt ze hier in ‘postertjes’ in de nieuwsbrief.
Misschien zijn niet alle postertjes even goed leesbaar.
Ga dan naar de websites van deze organisaties toe.

En natuurlijk is het heel fijn om met je kind eens een
lekkere winterwandeling in de duinen te maken. In de
Waterleidingduinen (ingang Panneland) kom je
gegarandeerd herten tegen!

En vergeet niet om elke  dag samen met je kind lekker
te lezen in een goed boek. Ook kinderen die allang zelf
kunnen lezen, vinden het prachtig als papa of mama
voorleest.

Kerstvakantie: wat kunnen we 
doen met de kinderen?



Agenda
21 december        kerstfeest
21 december        18.30 - 19.00 uur: kerstontmoeting op het 

                                       plein voor alle ouders
22 december        pyjamadag
8 januari               weer naar school


